
Liturgie voor zondag 6 november 2022
in de Lukaskerk

Allerheiligen Allerzielen 
Koester de namen die wij hier gedenken



Er lopen heiligen op straat.
Ze zijn te herkennen aan hun onopvallendheid,
aan hun onzichtbare mantels van oneindige kostbaarheid
die losjes om hen heen wapperen,
en aan hun verdriet.

Als we ze tegenkomen lopen we ze voorbij.
Maar we horen iets ruisen.
Als we omkijken zien we dat ze zich losmaken van de andere mensen,
hun pas versnellen, zijstraten inslaan.
Overal staan mensen stil en kijken om.

We moeten nu zelf een zijstraat inslaan,
maar we durven niet
zo raken we steeds verder van huis,
we zullen spoedig verdwalen,

zo zullen we elkaar ontmoeten, in de regen,
in de nacht

Toon Tellegen, uit: Als wij vlammen waren



Wij zingen, tenzij anders vermeld, uit het Liedboek, zingen en bidden in huis 
en kerk 

Welkom en mededelingen

(allen gaan staan)
De kaarsen worden aangestoken terwijl wij zingen LB 598 (NL)

Moment van stilte

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: genade en vrede met u en met jou
van Hem die is en die was en die komt
A: zijn vrede ook met jou

V: gezegend bent U God
A: die het licht over ons doet opgaan
en weet hebt van onze duisternis
V: Gij schenkt ons deze dag -
tijd en ruimte om te ontdekken
hoe gij met ons bestaan bent verweven
A: en hoe wij verbonden kunnen zijn
met U, 
met elkaar, 
met al wat leeft
met wie ons voorging 
en wat komt Amen



ZINGEN: psalm 103: 1,5,7

Kyriegebed, besloten met 301 k
Gloria: LB 725 :1 en 4

Indien kinderen aanwezig DOOS

Schriftlezing: Matteus 5: 1-12

Zingen: LB 928

Schriftlezing: Openbaringen 7: 2-4, 9-17

Zingen: LB 773

Overweging

Zingen: op de wijs van LB 730 

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand,
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt U uw belofte
een volkomen nieuw bestaan.
 
Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijke gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht,
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

GEDENKEN

Inleiding



Noemen van de namen

Lenie Tanis-van Die 01-12 -1921 11-03-2022 
Neeltje Adriana Ovaa Nel 05- 01-1938 07-04-2022
Klaas Folkersma 06- 06-1942 03-05-2022
Amploontje Grietje de Jong Plony 10-09-1951 14-07-2022
Hendrica Catharina Bruggeman-Weeda  Rie 19-07-1922 02-08-2022

Bij het noemen van de naam steekt een naaststaande of iemand voor hen 
een witte roos in de vaas

Hierna is gelegenheid om een kaars aan te steken voor wie een licht in je 
leven was en nog is

Zingen: LB 199

refrein

refrein



Mededelingen en inzamelen van de gaven

Gebed en gebeden bij de kaarsenboom,
na elke drie beden zingen wij: LB 331

Tafel van de Heer

Nodiging

Tafelgebed

Onze Vader (gezongen, verzameld liedboek 250)



Vredegroet 

  



Delen van brood en wijn, tijdens de rondgang zingen wij

  

 

  

Zingen LB 416

Zegen, Besloten met Gij levende eerste en laatste (achterin uw liedboek)


